
Carmen Duijnstee
"Dit is niet alleen MIJN KERK"

Iedereen is welkom, gelovig, niet gelovig, gedoopt, niet gedoopt, rijk, 
arm... in de kerk mag iedereen er zijn.

De oneliner is geïnspireerd op de leus die bij 'mijn' buurtcentrum 
hing. Ik voelde meteen hoe het buurtcentrum bedoeld is. Zo is het 
ook met de kerk. De kerk hoe mooi ook van buiten of binnen, is een 
gebouw. De mensen maken er een kerk, een gemeenschap, van. 
Belangrijk vind ik dat de kerk daarom veel open is.
Een aantal jaren geleden was er iets dat mij overkwam. Ik had 
mensen leren kennen die hulp konden gebruiken. Het liet me toen 
niet los en het bleef maar door mijn gedachten gaan.
Toen ik op een morgen langs de St. Martinuskerk op de Steenstraat 
fietste was de deur geopend. Een kaarsje voor deze mensen 
aansteken kon natuurlijk altijd, schoot er door mijn hoofd. Op dat 
moment bleek er ook nog eens een viering te zijn en nadien kon 
ik zelfs aansluiten bij het koffiedrinken. Dat de kerk toen open was 
veranderde mijn leven. 
Er bleken meer vieringen doordeweeks te zijn binnen onze parochie. 
Het waren voor mij rustmomenten en mini catecheses. Ik leerde 
meer van de liturgie en ontmoette de mensen in de kerk die lief en 
leed met elkaar deelden. Ontmoeting met elkaar en met God is erg 
belangrijk. Wat dat betreft kan de kerk niet vaak genoeg open zijn.
Als de deuren van de St. Martinuskerk open gaan lopen er 
gedurende de vier uur openstelling zo'n 60 mensen binnen. Op 
zaterdag zelfs 100 of meer. Op Kerkennacht doen we dan ook graag 
weer mee. Laten we zien en horen wat we graag delen en zijn we er 
voor u.
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Lucaskerk
www.eusebiusparochie.nl

Open van 19.00 tot 23.00

U kunt binnenlopen voor: 
- koffie/thee/ontmoeting 
- rondleiding 
- stille momenten bij de klaagmuur of het 
 ontsteken van een kaarsje
- uitleg bij liturgische kleding, vaatwerk, 
 andere voorwerpen en boeken
- presentatie door jongeren (M25) 
- videopresentatie: Romereis en Activiteiten 
 Kindernevendienst 
- boekenverkoop voor Stichting Leergeld 
 Arnhem.

Het eerste uur (19.00-20.00u.) zijn er op 
de koorzolder speciale activiteiten voor 
kinderen.

Fotografie: Jan van Dalen

Adres:
Rijksweg-West 52
6842 BE  Arnhem

3

Baptistengemeente 
'Ontmoeting'
www.bgontmoeting.nl

Wij willen een open en gastvrije gemeente 
zijn die het evangelie van Jezus Christus 
centraal wil stellen en vanuit dit evangelie 
ook aanwezig zijn in de wereld om ons heen. 
We willen graag vertellen wie we zijn en hoe 
we dit vorm geven in onze diensten, ons 
kerkgebouw en in de wereld. Daarom staan 
tijdens de kerkennacht gemeenteleden klaar 
om u te vertellen over onze gemeente, ons 
gebouw en onze historie. Van harte welkom!

Adres:
Wassenaarweg 5
6843 NX Arnhem
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D
e kerk binnenstebuiten

Vrijdag 19 juni 2015 
vanaf 19:00 uur

Kerken die voor u open staan:
Anglicaanse Kerk * Armeens Apostolische Kerk * 
Baptisten-gemeente Ontmoeting * Christengemeenschap * 
Doopsgezinde gemeente * Emmauskapel * Hervormde 
Gemeente bonifatiuskerk / “De Rank” * Kerk van Jezus Christus 
van de Heiligen der Laatste Dagen * Koepelkerk * Leger des 
Heils * Lucaskerk * Martinuskerk * Nieuw Apostolische Kerk * 
Oud-Katholieke Kerk * Parkstraatgemeente * Stadspastoraat * 
Waalse gemeente * Walburgiskerk *

Binnenste buiten,
   of buitenste binnen?
Onzichtbaar zichtbaar,
   of zichtbaar onzichtbaar?
Verborgen geopenbaard, 
   of geopenbaard verborgen?
Innerlijke uiterlijkheid,
   of geuite innerlijkheid?

Wat is eigenlijk geloven?
Of is het ook een vorm van weten?

Ontdek het zelf!
Wat binnen is en wat buiten

Dick Blokker

Officiële opening om 12:45 uur door 
burgemeester Herman Kaiser in de 
Walburgiskerk

www.arnhem.kerkennacht.nl 

Hervormde gemeente 
Bonifatius/”De Rank”
www.gemeentederankarnhem.nl 

Wij zijn van 19.00 tot 22.00 open en u kunt 
binnenlopen voor:

- een tentoonstelling verzorgd door
 de Historische kring Elden (in het
 naastgelegen Ds. Van Oosterzeehuis)
- een lezing over de kerk en het dorp
 Elden (in de kerk)
- orgelmuziek

Adres:
Bonifatiuskerk 
Huissensedijk 10
6842 AK Elden
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Adres: 
Leidenweg 11-13
6843 LA  Arnhem

Leger des Heils
www.legerdesheils.nl/korpsarnhem.nl 

U bent van harte welkom.
De soep en koffie staan klaar en we geven u 
graag antwoord op onderstaande vragen:
- wat is het leger des Heils?
- wat kunnen we voor u betekenen?
- soep, zeep en Salvation of toch meer?
 
Verder is er informatie over
- de activiteiten in ons gebouw
- de Bijbel als ons fundament
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Koepelkerk
www.koepelkerkarnhem.nl

Welkom in de Koepelkerk Arnhem! 
Wij zijn een groeiende bloeiende 
gemeente midden in de stad Arnhem. We 
willen u graag ontmoeten om te vertellen 
wie wij zijn en wat wij geloven! De 
Koepelkerk is een prachtig gerenoveerd 
monument uit 1837. Ieder uur is er 
orgelspel op het gerestaureerde 
Naber-orgel uit 1842. Daarnaast kunt u 
het gebouw Achter de Koepel bezichtigen.

Adres:
Jansplein 60

6811 GD  Arnhem
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Emmauskapel
www.eusebiusparochie.nl 

U kunt van 19.00 tot 23.00 uur bij ons 
binnenlopen om: 

- een DVD te bekijken met beelden van alle 
 activiteiten die er in de Emmauskapel 
 plaats vinden
- een symbolische verbeelding te bekijken 
 van wat wij als Emmauskapel willen 
 uitdragen
- een kaarsje aan te steken
- mandala’s te kleuren of een gedicht of 
 tekst mee te nemen.

Adres:
Sint Gangulphusplein 5
6832 AT Arnhem

5

Armeens 
Apostolische Kerk
www.facebook.com/
ArmeensApostolischeKerkArnhem

Loopt u bij ons binnen om:
- een aantal filmpjes te zien over de 
 geschiedenis, het ontstaan en de 
 rituelen binnen de kerk
- met leden van de gemeente van
 gedachten te wisselen
- folders en boeken in te zien 

Adres: 
Opstandingskerk
Rosendaalseweg 505
6824 KL Arnhem
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Christengemeenschap
www.christengemeenschap.nl

Open van 19.00 tot 22.00

De Christenbeweging is een beweging voor 
religieuze vernieuwing. 

19.15 uur rondleiding door het gebouw
19.30 uur er wordt een verhaal verteld voor 
 grote en kleine mensen
20.30 uur rondleiding door het gebouw
21.45 uur cultische dagafsluiting

Adres:
Brugstraat 5
6811 MB Arnhem
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Stadspastoraat
www.stadspastoraatarnhem.nl 

Het Stadspastoraat Arnhem is een 
oecumenisch centrum voor bezinning, 
bezieling en ontmoeting voor alle mensen in 
de stad. U kunt binnenlopen voor: 

- meditatie 
- framedrum 
- joodse meditatieve zang 
- gedichten lezen 
- Levenskaarten en 
- De Stamtafel 

Het is maar een kleine greep uit ons grote 
en gevarieerde aanbod. Altijd al eens bij ons 
binnen willen lopen? Dan is dit je kans!

Adres:
Driekoningendwarsstraat 30
6828 EH Arnhem

16

Sint Walburgiskerk
www.walburgisarnhem.nl 

De kerk met de twee torens tussen stadhuis 
en politiebureau is een kerk uit de 14e eeuw 
en daarmee de oudste kerk van Arnhem. 
Een monument met een veelbewogen 
geschiedenis. Een bezoek meer dan waard.

Om 12:45 uur vindt de officiële opening 
plaats door burgemeester Herman Kaiser.
De kerk is ‘s avonds  van 19.00 uur tot 22.00 
uur vrij toegankelijk. Zie onze website voor 
alle activiteiten.

Adres:
Walburgisplein 1
6811 GB Arnhem
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Nieuw Apostolische Kerk
www.nak-nl.org/site/index/nederlands/
gemeenten/district_arnhem/arnhem/ 

Woont u in de buurt van ons kerkgebouw, 
maar bent u nog niet binnen geweest? 
Tijdens Kerkennacht staan ook onze deuren 
voor iedereen open.

U kunt in onze kerk terecht voor:

- een stiltemoment
- een gesprek
- informatie over onze activiteiten 
- vragen over onze kerkelijke vieringen 

Adres:
Eimerssingel-West 5
6832 EW Arnhem
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Parkstraatgemeente
(remonstranten en vrijzinnige protestanten)
www.parkstraatgemeente.nl 
 
Van 19.00 tot 23.00 uur bent u welkom voor 
- ons zelfgemaakt fairtradebuffet 
- een rondleiding door het gebouw 
 (Rijksmonument)
- boekenverkoop voor goed doel 
- 4 keer een half uur durend orgelconcert 
 door Wim Roelfsema (aanvang 19.15, 
 20.15, 21.15 en 22.15 uur). Hij speelt 
 o.a. muziek van J.S. Bach op het pas 
 gerenoveerde orgel.

Adres:
Parkstraat 31A
6828 JC Arnhem
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Sint Martinuskerk
www.eusebiusparochie.nl 

19.00 - 23.00 Kerk open
19.30 - 20.30  Workshop Gregoriaans
  voor beginners olv. 
  Eize Leertouwer
21.30 - 22.30 idem

Doorlopend: 
- presentatie door Arnhemse Broederschap 
 o.l.v. van Kevelaer over de bedevaartsplaats
- kinderspeurtocht door de kerk met 
 verrassing nadien
- presentatie liturgische bloemschikking
- kaarsjes branden
- orgelspel

Voor de workshop vragen we vooraf aan 
te melden zodat we voldoende bladmuziek 
hebben (per mail/telefoon: 
c.duijnstee@telfort.nl / 026-4424567). 

Adres: 
Steenstraat 7
6828 CA  Arnhem
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Fotografie: Jan van Dalen

Kerk van Jezus Christus 
van de Heiligen der 
Laatste dagen
www.kerkvanjezuschristus.nl 

Tussen 19:00 en 22:00 uur kunt u onze kerk 
bewonderen, ervaren en ook zelf aan de slag. 
- bekijk de Engelstalige documentaire “Meet 
 the mormons” en diverse presentaties
- bekijk ons doopvont
- leer wat de oudste vrouwenvereniging ter 
 wereld doet
-  ontdek wat geloof anno 2015 betekent
- stel samen met onze experts uw eerste 
 eigen familiestamboom samen
- we vertellen u graag hoe u informatie over 
 uw voorouders uit de grootste 
 internationale database haalt
- sluit uw bezoek af met een goodiebag die 
 u zelf samen mag stellen

Adres:
Cannenburghlaan 4
6825 KK Arnhem
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15Oud-Katholieke Kerk
http://arnhem.okkn.nl

We heten u van harte welkom in ons 
sfeervolle kerkje. U kunt bij ons terecht 
voor:

- een tentoonstelling van 
 devotieprenten met engelen
- workshop engelen beschilderen 
 (om mee te nemen)
- we willen u graag meer vertellen over  
 onze kerkgemeenschap
- stil zijn en een kaars aansteken

Anglicaanse Kerk
De Anglicaanse Kerk van Arnhem-
Nijmegen is een regionale kerk met 
afwisselend vieringen in Arnhem en in 
Nijmegen. Loopt u binnen om:

- kennis te maken met onze traditie 
 en gebruiken
- een blik op te werpen op de 
 beschikbare informatie en 
 tijdschriften
- de lied- en liturgieboeken in te kijken 
 die wij tijdens de viering gebruiken 
- leden van onze gemeente te 
 ontmoeten.

Om 21:00 uur houden wij een kleine 
Songs of Praise. U bent van harte 
uitgenodigd om mee te zingen onder 
begeleiding van orgel en dwarsfluit. 

Adres van beide kerken:
Adolf van Nieuwenaarlaan 3
6824 AM Arnhem
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Joseph Moroni Stekkinger
Als 18-jarige stond ik voor de keus wat ik na de middelbare school zou doen: 
studeren, of twee jaar als vrijwilliger in het buitenland met anderen over God 
praten? Deze, en andere moeilijke keuzes, zetten mij aan om eerst God beter te 
leren kennen. Na veel overpeinzen, gebed en het lezen van Gods woorden, voelde 
ik al snel een brandend verlangen van binnen om God te volgen. Hierdoor heb 
ik ervaren dat God bestaat, dat Hij ons diep van binnen kent, en met een ieder 
van ons een persoonlijke relatie wil hebben. Door over Hem te horen, over Hem 
te lezen, over en met Hem te praten, leer ik elke dag stukje bij beetje een beter 
en gelukkiger mens te worden. De ervaringen die ik toen als 18-jarige opdeed, 
vormden voor mij een belangrijke basis voor een gelukkig en stabiel leven.

Doopsgezinde gemeente 
en Waalse gemeente
www.doopsgezindenarnhem.nl

Open van 19.00 tot 22.00

- muziekuitvoeringen op orgel en vleugel
- toelichtingen op de persoonlijk geschreven 
 geloofsbelijdenissen van de doopsgezinden. 
- diapresentatie en schriftelijke en 
 mondelinge informatie over de 
 geschiedenis van de twee kerkelijke 
 gemeenten
- kleine rondleiding in het eeuwenoude 
 kerkgebouw
- uitleg over het orgel uit 1777 van de 
 orgelbouwer Carl Philipp König. 
- video over het liturgisch schikken van een 
 bloemstuk voor Pinksteren
- informatiemateriaal over Amnesty 
 International.

8

Adres:
Gasthuisstraat 1
6811 DZ Arnhem
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